Ross Netwsletter.

No. 19. maart 1994 (1994/1)

Rond de tijd dat u deze eerste Ross—-Newsletter van
1994 onder ogen krijgt zijn wij net verhuisd of
zijn wij daar nog mee bezig.

Ons nieuwe adres luidt:

Evelindeflat 55, 4707 EX te Roosendaal.
Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd: 01650-56811.

Wij hopen dat u onze nieuwe brievenbus net zo wilt
vullen als de oude.

U deed dat met name rond de feestdagen aan het
einde van 1993. Hartelijk dank voor al uw goede
wensen. Ook dit jaar hopen wij onze goede voorne-
mens waar te kunnen maken. Wij kunnen dat natuur-—
lijk niet alleen. Blijf ons schrijven of bellen en
houdt ons op de hoogte van ontwikkelingen binnen uw
familie. Vaak zijn dat voor ons aanknopingspunten
voor copij voor de Newsletter.

Op pagina 3 vindt u nadere gegevens over de ge-
plande Ros(s)-bijeenkomst op 11 juni as. in Amers-
foort. Wij hopen weer veel van onze lezers/familie-

leden te mogen begroeten.
In de rubriek Bekende leden van Clan Ross iets over

Diana Ross, de inmiddels wereld-beroemde zangeres.

Dat onze lezers niet alleen in Nederland wonen be-—
wijst het artikeltje op pagina 7.

George en Wil Ross
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INTERNATIONAAL CLAN NIEUWS.

- Op 13 november jl. is te Arlington, Virginia
overleden de zittende President of the Clan
Ross Association of the U.S.A., de Heer Colo-
nel Howard Ross. Hij was al enige tijd ziek,
en kon daardoor ook niet de Clan Gathering en
de Games te Santa Rosa bijwonen. Toch nog be-
trekkelijk onverwacht overleed hij in novem-
ber. Uiteraard gaan onze betuigingen van me-
deleven uit naar zijn echtgenote Marilyn en
kinderen.

= De Annual Meeting van de Clan Association
werd gehouden in het weekend van 4 en 5 sep-
tember. Uit een foto-compilatie in het laatst
verschenen nummer van Clan Ross News in de
Verenigde Staten onderstaand plaatje van Da-
vid Ross of Ross, onze Chief en zijn echtge-
note, die daar ook aanwezig waren.

- In Nieuw Zeeland heeft de Clan Ross Associa-
tion shirts laten maken met de Clan Ross
Badge (in rood) op het borstzakje. Prijs
NZ$ 25.00 per stuk, zonder verzendkosten.
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- De volgende Clan Ross Jaarvergadering in
Nieuw Zeeland wordt gehouden op 21 mei 1994
in Wellington.

ROS (S) -BIJEENRKOMST TE AMERSFOORT.

Hieronder meer informatie over de tweede Ros(s)-

bijeenkomst:

Plaats Restaurant De Oude Tram,
Stationsplein 4,
3813 LE AMERSFOORT.

Datum zaterdag 11 juni 1994.

Kosten - f. 5,-— per persoon.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.30 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30

Niet officieel gedeelte. Er is
dan gelegenheid met elkaar kennis
te maken/te vernieuwen, te praten
over allerlei clan—aangelegenhe-—
den, genealogie etc.

Wij zullen er uiteraard voor
zorgen dat ons documentatiemate-—
riaal aanwezig is, zoals de ge-
nealogische gegevens van uw fami-
lie, literatuur over Schotland en
de Clans, foto en video-materiaal
(bv. de video—-tape over Clan
Ross) etc. :

Gelegenheid een lunch te gebrui-
ken in het restaurant. Deze lunch
is uiteraard niet in de prijs
inbegrepen. Bent u van plan voor
de lunch te komen en te blijven
eten, wilt u dat dan zo mogelijk
opgeven. Men kan daar dan reke-
ning mee houden.

Zaal weer open.
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14.00 - 14.45 Welkomswoord
Diapresentatie over Schotland (le
deel) door de heer Jan Sterren-

burg.

14.45 - 15.15 Pauze.

15.15 - 16.00 Korte inleiding over waar we mee
bezig zijn en 2e deel dia-presen-—
tatie.

Daarna is er tot ca. 17.00 uur
nog gelegenheid gezellig bijel-
kaar te zijn.

Om enigszins vooraf te kunnen plannen vragen wij u
zich zo mogelijk even vooraf aan te melden door
middel van bijgaand formuliertje (liefst voor 1
juni as.) Een telefoontje mag uiteraard ook, maar
we kunnen (hoofdzakelijk vanwege de verhuizing) u
niet garanderen altijd bereikbaar te zijn.

Wie is Jan Sterrenburg ?

Jan Sterrenburg is een (niet van Schotse afkomst)
zeer fanatieke Schotland-vakantieganger, een uit-
stekende fotograaf en een zeer begaafd causeur. Wij
hebben zelf al meerdere dia-voorstellingen van hem
gezien en kunnen u verzekeren dat u onder de indruk
zult zijn van zijn plaatjes maar bovenal van de
manier waarop hij ze maakt en presenteert.

Van harte aanbevolen !!

BEKENDE LEDEN VAN CLAN ROSS.

Diana Ross, een wereldster met allure.

Een vraag die vaak in Ross-kringen gesteld wordt is
of Diana Ross een "echte" Ross is of niet. Er is
maar €én antwoord juist: "Miss Diana Ross" zoals ze
zelf graag gencemd wil worden is een echte Ross.

Ze is geboren op 26 maart 1944 in het Woman's Hos-—
pital te Detroit, als dochter van Fred Ross (gebo-
ren te Bluefield, West-Virginia in 1920) en Ernes-
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-

tina Moten (geboren op 27 januari 1916 in Allenvil-
le, Alabama).

Aardig is te vermelden dat Fred en Ernestine van
plan waren hun dochter de voornaam Diane te geven.
Door een fout van de offici&le instanties is dat
echter Diana geworden.

Het gezin bestond naast Diana uit haar oudere zus-
ter Barbara Jean en de jongere Margretia, Fred jr.,
Arthur en Wilbert Alex.

In 1955 verhuisde het gezin in Detroit naar een
groter huis aan de Belmont Avenue. Het was ook rond
die tijd dat Diana begon te zingen. Wat later op
school samen met drie vrindinnen onder de naam The
Primettes. Haar ouders verhuisden enkele jaren la-
ter naar Brewster Projects, een wijk gebouwd om de
zwarte immigranten uit het zuiden onderdak te bie-
den.

The Primettes, aanvankelijk bestaande uit Florence
Ballard, Mary Wilson, Bette McGlown en Diana krij-
gen op 15 januari 1961 hun eerste platencontract
bij Barry Gordy van Motown. Vader Fred was daar
niet gelukkig mee. Hij vond dat ze een universi-
taire opleiding moest gaan volgen, maar Diana sloeg
die raad in de wind.

De naam van de groep werd door Barry veranderd in
The Supremes. Al vrij snel volgde de eerste nummer-
één hit; "Where did our love go".

Langzaam maar zeker ontstaat er een romance met
Barry Gordy. Tot een huwelijk is het echter nooit
gekomen. Na veel succes, maar ook na veel problemen
verlaat Diana op 14 januari 1970 The Supremes. Ze
gaat op de solo-toer. Haar eerste single "Reach out
and touch" werd niet zo'n geweldig succes. Wel de
volgende: "Ain't no mountain high enough".

(wordt vervolgd)



Vreemde Clan Society.

Het is algemeen bekend dat er naast de Clan Asso-
ciations in de Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zee-—
land en Australie geen Clan Association of Clan
Society in Schotland is. We hebben daar ook al eens
eerder over geschreven.

Wie schetst echter onze verbazing toen we in janua-
ri jl. in Schotland het boekje "The CLAN ALMANAC,
The definitive list" tegenkwamen daarin wel een
adres voorkwam van een Society van Clan Ross. Is
dit echt of niet ? Wij hebben er geen idee van. We
hebben direct geschreven om inlichtingen, maar nog
geen antwoord ontvangen. Wij houden u op de hoogte.

GENEALOGIE.
Ross/Ros.

Al eerder schreven we over de wijze van schrijven
van de naam Ros(s). Tot nu toe namen we aan dat het
wegvallen van één S alleen in Nederland voorkwam.
Niets is echter minder waar. Tijdens een lang wee-
kend in Edinburgh in januari jl.ontdekten we dat
ook in Schotland de naam Ros voorkomt, of in ieder
geval voorkwam. i

Of dat in heel Schotland het geval is weten we nog
niet. Om dat te bekijken hebben we nog heel wat
meer tijd nodig. We hebben nu alleen gekeken naar
de doop- en huwelijksinschrijvingen in de County
Angus en ontdekten dat daar bij de vroegste
inschrijvingen (ca 1650 tot ca. 1700) vaker de naam
Ros voorkwam dan de naam Ross.

Dit is juist de periode dat veel Rossen als mili-
tair naar Nederland kwamen en het is dus niet ver-
wonderlijk dat bij de oudst bekende families in
Nederland de naam veelal geschreven werd als Ros.
en alleen bij een enkele inschrijving de naam met
dubbel S8 geschreven werd.
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Een lezer in Moskou.

Al enkele jaren hebben wij in onze lezerskring Ma-
joor C.Ros, vice—-defensie—attaché met als stand-
plaats Moskou, een Ros uit de bij u inmiddels wel
bekende familie uit Sprang (N.B.).

Wij kenden de heer Ros uitsluitend van brieven en
via de telefoon, zodat, toen we op maandag 28 juni
1993 onderstaande foto in het Algemeen Dagblad za-
gen niet wisten wie 'onze lezer in Moskou' was. We
hebben het artikeltje met foto opgestuurd en kregen
onlangs bericht terug. Majoor Cees Ros is de mili-
tair links op de foto, in het donkere uniform.

Bij zijn vertrek uit Nederland enkele jaren geleden
hebben wij gevraagd of het mogelijk zou zijn na te
gaan of in (toen Sovjet-Unie) Rusland ook de naam
Ross voorkomt. Thans schrijft hij ons dat door de
hectische tijden in Rusland het hem niet goed moge-
lijk geweest is daar onderzoek naar te verrichten.
De naam komt in ieder geval voor in Tallin,

Estland.



Hij heeft beloofd te trachten na te gaan of de naam
nog meer voorkomt en zo ja waar.

We hebben dit gevraagd omdat we zo langzamerhand
ons werkterrein willen vergroten van uitsluitend
Nederland naar ook de overige landen in Europa. Dat
zal niet een eenvoudige klus zijn, maar met geduld
en goede contacten hier en daar moet dat mogelijk
zijn.

Een nieuwe Ross-tartan?

Tijdens ons korte bezoek aan Edinburgh in januari
jl. ontdekte &én van onze kinderen bij Geoffrey,
een zeer bekende kiltmaker aan de Royal Mile te
Edinburgh een ons volslagen onbekende
'Ross—hunting, dress tartan'.

Hij is vrij licht van kleur.De basiskleur is wit/-
creme met zwarte en rode ruiten.

Wij zijn ook zelf nog even op onderzoek uitgegaan.
Men kon ons echter niet helpen aan de oorsprong.
Gezien het feit dat de tartan weinig verkocht wordt
was er ook geen mogelijkheid een staaltje mee te
krijgen.

We zullen trachten meer gegevens boven water te
krijgen. Mocht dat lukken dan hoort u van ons.

FAMILIEBERICHTEN.

Overleden:
Ede, 27 februari 1994: Maria Ross-Klootwijk, weduwe

van Robert Ross.

Geboren:
Hoorn, 10 maart 1994: Fabian Marceau, zoon van Jos

en Barbara Ross.



