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Beste naamgenoten

December is de maand van de goede wensen voor de komende feestdagen en
voor de beste wensen voor een voorspoedig nieuw jaar. Vandaar dat de front-
pagina in dat teken staat. Dat we onze wensen ook in het Engels gesteld hebben
zal u niet verbazen. Onze Ross Newsletter gaat immers de gehele wereld over!!
Dat men aan de andere kant van de wereld de inhoud niet altijd precies begrijpt
is logisch, doch onze beste wensen voor Kerst en voor 1996 moeten ook bij onze
clangenoten elders leesbaar zijn.

Rond de feestdagen is er vast wel een momentje om rustig te gaan zitten en een
vakantie-ervaring in Schotland te lezen van Henk Ross en Brigit Jansen uit
Duiven. Het artikel is wellicht wat aan de lange kant maar wij vonden het zonde
om het in twee delen op te nemen. Het verslag is duidelijk cen opwekking om
Schotland te bezoeken en wij hopen dat velen van u hen zullen volgen.

George en Wil Ross.

International Clan news.

Nieuw Zeeland.

Eind augustus jl. ontvingen wij van Donald Ross, de Chief’s Commissioner voor
Nieuw Zeeland bericht dat hij, mede vanwege familieomstandigheden, is
verhuisd. Zijn nicuwe adres luidt:

PO Box 361, Manurewa,

Auckland, New Zealand.

Op 9 september 1995 is in KatiKati overleden Eva Ross.
Zij en haar reeds eerder overleden echtgenoot Bill behoorden tot de oprichters
van de Clan Association in Nieuw Zeeland.

Schotland.

Afscheid van Rosemary Mackenzie.

Sedert de opening van het Tain en District Muscum in 1966 is Rosemary
Mackenzie de drijvende kracht geweest achter het ontstaan en de ontwikkeling
van het museum Ze heeft nu besloten vanwege haar leeftijd haar functie in het
Museum-bestuur neer te leggen. Ter gelegenheid daarvan werd haar in het
Morangie House Hotel een afscheidsdiner aangeboden.

Na de lovende woorden van een van de bestuursleden werd haar een unicke
zilveren broche aangeboden, vervaardigd door de in Tain wonende zilversmid
Doug Scott. Het ontwerp is gebaseerd op de spits van de oude Tollbooth Tower in
Tain.

Als directeur van het museum is Rosemary opgevolgd door David Robertson.
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Verenigde Staten van Amerika

De Clan Ross Association in de U.S.A. telde bij de laatst gehouden
Jaarvergadering (A.G.M.) 560 leden. Samen met het geregistreerde aantal
overige gezinsleden bedraagt het aantal leden 1460,

(Wij denken dat wij in Nederland met onze ca. 90 adressen verhoudingsgewijs
meer belangstelling hebben dan in de USA)

Een van de leden van de Clan Ross Association of the U.S. A, heeft een “Clan
Ross Info Disk “geproduceerd.

Het gaat hier om een diskette met gemakkelijk toegankelijke software en bevat
Clan tartans, Crests, de namen van de septs, landkaarten, geschiedenis van de
Clan en foto’s.

Het programma is geschikt voor een IBM-achtige PC (MS-DOS) met VGA of
SVGA-scherm , een 1.44 MB-3,5 inch-drive en Windows.

Heeft iemand van u belangstelling voor deze diskette, laat het ons dan weten Wij
zullen dan contact opnemen met Marylin Ross in Arlington U.S A

De diskette kost $10,— (+ verzendkosten).

Ros(s)-bijeenkomst.
Velen van de in mei j.1. in Tilburg aanwezige Rossen lieten ons weten dat zij het zeer op
prijs zouden stellen als er voortaan jaarlijks een Clan-bijeenkomst gehouden zou worden.

Vandaar dat wij ons beraden hebben over een locatie voor een bijeenkomst in 1996.
Wij hebben gekozen uit één van de suggesties die in Tilburg reeds genoemd werden:

SLOT LOEVESTEIN

Op deze unieke locatie willen wij op zaterdag 11 mei 1996 onze volgende bijeenkomst
houden. Het programma zal naast vitgebreide mogelijkheden voor onderling contact
(o.m. over uw familie-achtergrond) ook een rondleiding door het kasteel omvatten en een
bezoek aan de unieke Schotse muurschilderingen in de Schotse kamer.

Loevestein is weliswaar met het openvaar vervoer lastig bereikbaar maar wij zullen
zorgen voor vervoer uit Gorinchem en/of Zaltbommel.

Er zal ook gelegenheid zijn te lunchen.

Noteer de datum reeds nu in uw agenda. Nadere bijzonderheden volgen in het volgende
nummer van de Ross Newsletter. :
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Rossen en hun hobby's

Via het SCOTS CHURCH CHOIR in Rotterdam kwamen wij (Wil, onze dochter
Mary en ikzelf) in aanraking met het Theaterhuis Develsteyn in Zwijndrecht,
waar men "back-stage"-zangers zocht voor de Musical MET GOED EN
BLOED, een bewerking van de sage over de Vrouwe van Stavoren. Wie schetst
onze verbazing toen bleek dat de muziek voor deze musical was gecomponeerd
door Cor Ros uit Kockengen, die ook de muzikale leiding heeft bij de
uitvoeringen.

Uiteraard was ook hijzelf en zijn ook meespelende dochter Patricia verrast een
drietal naamgenoten via dic weg te ontmoeten. De familieverhoudingen waren
snel duidelijk: Ook Cor en Patricia behoren tot de uitgebreide Ros-familie uit
Sprang, waartoe cok vele andere lezers behoren.

Cor heeft zich via het conservatorium bekwaamd in de muzick en besteed al z'n
vrije tijd aan die muzick. De voorbereiding voor deze musical heeft ruim cen jaar
geduurd. Deze vorm van met muzick bezig zijn is eigenlijk een hobby naast z'n
echie hobby dic bestaat uit het leiding geven aan het Gospelkoor"The Rovenians”
in Mijdrecht en het spelen in ecn Jazz-formatie.

Dochter Patricia studeert zang aan het Conservatorium in Hilversum en werkt
aan de musical mee als speelster van een van de hoofdrollen en als muzikaal
instructrice.

Wilt U deze Rossen aan het werk zien en horen? Kom dan op Vrijdag 12 januari
1996 of Zaterdag 10 februari 1996 naar Theater "De Uitstek" in Zwijndrecht.
Op beide dagen zijn er uitvoeringen om 15.00 uur en om 19.30 uur. Kaarten
kostenf.15,—. Belangstelling? Laat het ons even weten. Wij regelen dan uw
toegangsbewijzen.

Opsporing verzocht,

Enige tijd geleden werden wij via Bram Ross uit Amstelveen benaderd door de heer
P.Slob te Dronten. .

Deze oud-Indig-ganger is op zoek naar de huidige verblijfplaats van Joan Ros(s), die in
1948 als verplecgkundige werkzaam was in Soerabaja of Batavia. Zij zou een dochter zijn
van Jan Ros(s), marine-officier , geboren ca. 1906 en van Dickie Schepers. Jan Ros(s) is
omgekomen bij oorlogshandelingen op de Atlantische- of Indische Oceaan in 1943,

Uit onze gegevens zouden we kunnen afleiden dat haar vader Jan Emile Robert Ros kan
zijn die op 23-04-1904 in Soerabaja geboren is en die in het begin van de twintigerjaren
enige tijd in Nederland gewoond heeft, 0.a. in Dordrecht en Den Helder tijdens zijn
opleiding bij de Marine. Jan heeft een nog in leven zijnde broer in Deventer, maar die wil
niets met de familie te maken hebben. Kent iemand de gezochte Joan Ros ? Zo ja, graag
een berichtje aan ons adres.
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Kennismaking met Schotland.

Deze zomer brachten we een fly-drive vakantie door in Schotland. Het grootste
voordeel van vliegen is wel dat je niet hoeft te varen. Dat betekent dat je in 3
kwartier op Glasgow-Prestwick staat en dan ben je onderweg nog gevoederd
ook.Het grootste voordeel van autohuur in Groot-Brittannié is dat het stuur
meteen aan de goede kant zit, wat zeker bij het inhalen wel zo gemakkelijk is.De
eerste drie nachten brachten we door in de buurt van Linlithgow, wat weer in de
buurt van Edinburgh ligt.Linlithgow is vooral bekend vanwege de ruine van
Linlithgow Palace, geboorteplaats van Mary, Queen of Scots. Dit Palace is
interessant, maar breng vooral ook een bezoek aan "The four Mary's", een pub
met een excellente "grub".

We hebben uiteraard ook Edinburgh bezocht. De claim dat dit één van de
mooiste steden van Europa is, is zonder meer terecht. Dat op dat moment het
Edinburgh Festival plaatsvond, maakte het bezoek nog feestelijker. Verder is het
een uitstekende plaats om Uw collectie "Betere Britse Popmuziek"uit te breiden,
als u dat zou willen. Op Waterloo Place zagen we het General Register House en
meenden we een glimp van George en Wil op te vangen, onverdroten op zoek
naar weer nieuwe Rossen (was het maar waar !!!, Red.). Tenslotte hebben we de 3
bekende Border-abdijen bezocht: Melrose, Dryburgh en Jedburgh. Als U weinig
tijd heeft moet U,wat ons betreft, voor Dryburgh kiezen. Er staat minder van
overeind dan van de beide andere, maar de fabelachtige ligging maakt alles goed.
Bovendien ligt Sir Walter Scott er begraven in een tombe die u niet kunt missen.
In de buurt staat Abbotsford House, het niet onaardige optrekje dat hij eertijds
bewoonde.

Vervolgens werd koers gezet naar Inverness, Omdat deze gezellige, maar niet
erg bijzondere stad, een uitstekende uitvalsbasis voor het maken van tochten
bleek te vormen, zijn we hier 5 nachten gebleven.

We hebben eerst maar eens een "rondje Loch Ness" gedaan. De meeste bezoekers
beperken zich tot de Noordoever met het Monster Exhibition Centre te
Drumnadrochit en met Urquhart Castle. U moet echter gewoon even doorzetten
en ook de Zuidoever rijden want die is veel mooier en dan weet u meteen wat een
"single-track-road" is. Geniet U vooral ook even van het uitzicht over het meer
nabij de Augustijner Abdij van FortAugustus. Toen was het tijd voor Tain. Tain
is een ingeslapen provincie-stadje met een te groot hotel, waar de winkels tussen
de middag gesloten zijn. Aangezien we niet naar een winkel hoefden was dat
gelukkig geen probleem. Eerdere Ross-Newsletters verhaalden van een treurige
staat van het Clan Ross Centre. Welnu, de situatie is iets verbeterd. Niet omdat
het nu een geweldig Centre is (welbeschouwd bestaat het uit twee vitrinekasten
met Ross-memorabilia, een stamboom en een multo-map met onbestemde
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publicaties), maar omdat het Tain and District Museum -dat het Centre huisvest-
tezamen met de St.Duthus Collegiate Church en de zogeheten "Pilgrimage"
het"Tain through time visitor Centre" is gaan vormen. Naar ons oordeel is elk
afzonderlijk onderdeel van dit centre op z'n best middelmaat, maar tezamen
vormt het gek genoeg een sfeervol hoekje van het stadje. De rondleiding door de
Glenmorangie-distilleerderij was helaas volgeboekt, maar er waren die dag
gelukkig twee zaken die dat meer dan compenseerden. Op de eerste plaats de
zalmen die de Invershin-watervallen trachtten te bedwingen, een fantastisch
schouwspel. Op de tweede plaats het historisch bezoek van de "Queen Elisabeth
2" (ofwel de QE 2) aan de Highlands. De fraaie lijnen van dit grootste
passagiersschip ter wereld staken nogal af tegen het onaanzienlijke "waterfront”
van Invergordon en de roestige booreilanden in de Cromarty Firth, doch dat zal
de lokale middenstand niet opgevallen zijn, want de hele regio was uitgelopen.
Vanuit Inverness hebben we verder onder meer nog een bezoek gebracht aan Fort
George. Culloden Moor (waar Bonnie Prince Charlie zijn historische nederlaag
leed) en Cawdor Castle (dat meer weg heeft van een Frans Loire-kasteel dan van
het kasteel dat ontstaat in de fantasic van wie Shakespeare's Macbeth leest. doch
nicttemin een bezock waard is).Ook werd de Grampian Region bezocht met o.a.
Elgin Cathedral en het natte winderige Noordzee-strand van Lossiemouth.
Tenslotte werd een bezock gebracht aan Wester-Ross, zonder meer een van de
fraaiste gebieden van Schotland. Vervolgens ging het door de indrukwekkende
leegte van Caithness naar Thurso aan de Noordkust. Natuurlijk hebben we John
O'Groats en Duncansby Head bezocht. Aangezien het weer hier totaal instortte,
mogsten we tot onze spijt afzien van cen voorgenomen bezoek aan de Orkney-
cilanden. maar dat komt er beslist nog eens van. De reis ging verder langs de
Noordkust en vervolgens door centraal Sutherland en langs de Great Glen naar
Fort William. een stad met een vrij hoog "bei-uns-in-Tirol-gehalte", gelegen aan
de voet van de Ben Nevis, Schotland's hoogste berg. Je kunt in 3 kwartier naar de
top wandelen, maar de kabelbaan doet er gelukkig maar een kwartier over. Dat
die je niet naar de top van de Ben Nevis, maar naar die van de Aonach Mor
brengt is een detail. Wij verzekeren u dat de bergen bijna even hoog zijn en
vreselijk veel op elkaar lijken, zoals alle bergen. Via onder meer Glencoe
bereikien we onze voorlaatste halte nabij Stirling. Onderweg brachten we nog
een bezoek aan het graf van Rob Roy Mc-Gregor, een opgewaardeerde veedief
waar Hollywood inmiddels een paar centen aan verdiend heeft. Van Stirling
Castle hebben we het gratis deel gezien (zelfde uitzicht als het te betalen deel),
terwijl we het Bannockburn Visitor Centre (dat wel over de veldslag zal gaan)
hebben laten liggen. (Een van de problemen van Schotland is dat overal waar de
adel of de natuur een wind gelaten heeft cen visitor- of heritage centre wordt
ingericht en daar wordt een mens op den duur wat blasé van). Wel heel erg leuk
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was het bezoek aan de ruine van Inchmahome Priory, gelegen op een eilandje in
Lake Menteith. Na een rit langs Loch Lomond en Loch Long raakten we nabij
Glasgow op de noordelijke Clyde-oever verzeild. Dit gebied tref je niet aan in de
vakantiefolders, maar is toch echt ook Schotland.

Onze laatste halte was nabij Ayr in Dumfries and Galloway. Op de dag voor ons
vertrek sleepten we ons naar ons laatste kasteel: Culzean Castle. Dit is echt
werkelijk anders dan anders. niet alleen omdat het bijvoorbeeld uitzicht biedt op
Mull of Kintyre en zelfs Noord-Ierland, maar ook omdat het omringd wordt door
een enorm groot en schitterend aangelegd landschapspark (naar verluidt het
mooiste van Groot- Brittannig).

Toen we de auto na 15 dagen weer op het vliegveld inleverden hadden we 3000
kilometer links gereden door het mooiste land dat we tot dusverre bezocht
hebben. Als u er nog niet geweest bent, moet u nu toch echt gaan sparen.

Henk Ross en Brigit Jansen,
Duiven.

Genealogie,
In iedere familie komen personen voor waarvan we wel de geboortedatum

hebben, maar van wie we niet weten wat er daarna met hen gebeurd is.

Zo ook in de familie ROSS uit Goes.

Op 21-11-1847 werd te Veere Arnoldus Caratus Johannes ROSS geboren. Zijn
jeugd was wel te volgen: Op 8-jarige leeftijd werd hij opgenomen in het weeshuis
te Goes. Nog geen jaar later vertrekt hij naar Middelburg. Daar raakten we het
spoor kwijt. Woonde hij daar ook in een weeshuis of woonde hij als pleegkind in
een gezin?

Bij het zoeken naar Ros(s)-gezinnen in Den Haag vonden we hem ineens weer
terug. Wat bleek? Op 24-7-1871 kwam hij van Middelburg naar Den Haag.
Daarna was er in Den Haag echter geen spoor meer van hem te vinden. Gelukkig _
had hij een nogal ongewone naam die snel opvalt en toen we in bronnen
betreffende het voormalig Nederlands Indi€ op zoek gingen naar Rossen
ontdekten we ook zijn naam. :

Eerst in de (beperkte) gegevens van de Burgerlijke stand: Op 21-9-1886 was een
Arnoldus Gatatus Johannes Ross overleden in Groot-Atjeh.

Vervolgens vonden we hem terug in de stamboeken van militairen in Indié:
Daaruit bleek dat hij zich, na het vervullen van zijn dienstplicht en na gediend te
hebben als remplacant van Frans Johannes Mondt bij de Garde Grenadiers en
Jagers. in 1877 had aangemeld als koloniaal. Op 5-1-1878 vertrok hij uit
Nieuwendiep met het ss KONING DER NEDERLANDEN naar Indié. Hjj is
waarschijnlijk nooit meer in Nederland terug geweest.
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Nederland-Indonesié

Voor dat Indonesié zelfstandig werd, stond het onder Nederlands bestuur, Het
was dan ook niet vreemd dat jongens uit Nederland als militair naar Nederlands-
Indi€ (zoals het toen genoemd werd) vertrokken.

Ook uit de diverse Ros(s)-families deden mannen dienst als militair in het
Koninklijk Nederlands Indische Leger (KNIL)

Bij onderzoek naar dat soort gegevens kwamen we o.a. tegen:

Cornelis Ross, geboren Breda 10-3-1842, zoon van Bernardus Ross en Adriana
Ammerant (van de familie Ross-Maastricht). Hij vertrok in 1865.

Engel Ros, geboren Bergen op Zoom 1-6-1853, zoon van Engel Ros en Johanna
Frederika Meijnsbergen (familie Ros-Dordrecht). Hij vertrok in 1871,

Carel Johannes Antonius Ross, geboren Amsterdam 2-6-1853, zoon van
Johannes Antonius Ross en Geertje Smit (van de familie Ross-Maastricht) Hij
vertrok in 1873,

Dit is slechts een kleine opsomming van Nederlandse Rossen die buiten
Nederland gewoond hebben. Wij zijn dit onzerzoek nog maar net gestart en
hopen in de tockomst nog heel wat meer boven water te halen.

Familieberichten.

In Waterloo, Canada is op 26 november 1995 overleden GEORGE ROSS,
geboren te Alblasserdam op 2-8-1924, zoon van George Ross en Erremina van
Wijngaarden, sedert 5-1-1991 weduwnaar van Gerritje Maria Enserink.

Zijn beide kinderen, George jr. en Gerdina en hun echtgenoten en kinderen
wensen wij alle sterkte toe dit verlies te dragen.

De bezockers van de eerste Ros(s)-bijeenkomst in Amersfoort hebben met hem
kennis kunnen maken toen hij juist in die periode met vakantie in Nederland
Wwas.

Welkom in onze lezerskring:
De Heer C.T.Ros, (Cor Ros, de musicus/componist)
Kerkweg 58, 3628 AR KOCKENGEN.

De Heer F Ros, (broer van Cor Ros)
Floris Versterstraat 42, 3443 HI WOERDEN



