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Beste naamgenoten,

Wellicht wat later dan u van ons gewend bent hierbij de zomer-uitgave van de
Ross Newsletter.

Zeer kort na het verschijnen van de vorige uitgave werden we aangenaam ver
rast met een pakket aJkomstig van de NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorga
nisatie.

Wat dat pakket inhield Jeest u verderop in dit nummer (pag 4 en 5)

Het moest er dit jaar toch maar weer van komen: Met vakantie naar het land
van herkomst. Het was kort maar krachtig. Een korte terugblik op pagina 3.

In de Rubriek Genealogie deze keer aandacht aan de familie Ros uit IJssel
stein. Dit mede vanwege het feit dat één van onze nieuwe lezers tot deze fami·
lie behoort en de eerste uit deze familie is die tot onze "gelederen" is toegetre
den.

Op de laatste pagina tenslotte weer de familieberichten en een tweetal nieuwe
lezers.

Veel leesplezier.

George en Wil Ross,
Evelindeflat 55,4707 EX Roosendaal

Telefoon 0165-556811.

Email-adres:georgeross@hetnet.nl
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U.SA
In Tucson, Arizona is in december 1999 overleden Trefry A. Ross.
Trefry is een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog en werd door de Duitsers als
krijgsgevangene opgesloten in het bekende Stalag, van waaruit hij wist te
ontsnappen.
Hij is begraven op Arlington National Cemetery.

"Clan Ross News", het kwartaalblad van de Clan Ross Ass. in de U.S.A. is door
de jury van "The 2000 Family Tree Newsletter Contest" beloond met een tweede
plaats in de categorie "Scottish Clans, Large Format", Onze felicitaties. Het blad
gaat er inderdaad steeds beter uitzien.

De "Return to Ross-shire"-reis van U.S.-clan members is op het moment van dit
schrijven bijna voorbij. We hebben via de E-mail al een gedeeltelijk verslag
ontvangen. Meer gegevens volgen wellicht.

Alle Newsletters van Clan Ross Associations besteedden aandacht aan de NASA

zending van Jerry Ross, waarover meer op pagina 5.

INTERNET ADRESSEN:
www.ClanRossAssociation.org . Deze website wordt beheerd door Ben Ross jr., één van
de officers van de Clan Ross Association van de U.S.A.

Zijn emailadresis:brossjr@mindspring.com

Een andere website waar één en ander over Clan Ross te vinden is:

hUp:/ /www.tartans.com/clans/Ross/ross.html

Informatie over het Tain & District Museum, rain, Schotland is te vinden op:
www.tainmuseum.demon.co.uk

Onze eigen Ross Newsletter vindt u op:
hUp:/lwww.gironet.nllhome/ross31
De Newsletter is daar zowel in het Nederlands als in het Engels te lezen.
Onze Web-master David is bezig m.et een andere opzet van onze Homepage, met meer
informatie over de Clan Ross in het algemeen en over Clan Ross in Nederland en
genealogische gegevens. De nieuwe Homepage is te bereiken via bovenvermeld adres.
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VAKANTIE SCHOTLAND 2000.
We waren er weer hard aan toe, Schotland. Na de "archief vakantie" in 199 wil
den we nu toch wel weer eens wat anders. We besloten in te gaan op een aanbie

ding van DFDS Seaways voor een verblijf in bungalowpark "Melldalloch Holi
day Lodges".
Reizen via DFDS betekent een overtocht van IJmuiden naar New Castie. Op

zich een goede verbinding alhoewel de tijdwinst ten opzichte van Rotterdam
HuIl minimaal is.
Al heel snel na het verlaten van New Castle , op weg naar Glasgow, begin je de

sfeer waar je op uit bent al weer te voelen. Heuvelachtig landschap, prachtig
weer en in de middag enkele korte, hevige buien.
Door het niet bij ons hebben van de nieuwste wegenkaarten ging het rond Glas
gow even helemaal fout. We zaten middenin Glasgow op een zeer drukke zon
dagmiddag en zie er dan maar weer uit te komen. Uiteindelijk lukte dat natuur
lijk wel. Dan op weg, via Loch Lomond, naar de bestemming, helemaal in het
Zuiden van het schiereiland Bute. Een fantastisch mooie route, voor een groot

deel bestaande uit single-track roads.
Het bungalowpark bleek eigendom te zijn van de Nederlandse familie Wils
(overigens van Schotse afkomst). Een leuk park bestaande uit 20 lodges, zeer
ruim en comfortabel, heel rustig gelegen aan Loch Fyne. Zeker een aanrader
voor wie er niet tegenop ziet wat extra kilometers te maken en van rust en natuur
houdt.

We hadden ons weliswaar voorgenomen deze keer niet aan genealogie te gaan
doen maar een trip naar de plaats van herkomst zat er uiteraard toch wel in. Dat
betekent op één dag twee keer Schotland "oversteken" naar Arbroath aan de
Oostkust. Toch blij dat we het gedaan hebben. Even de sfeer proeven van de
plaats waarvan je weet dat daar je voorouders gelopen hebben is altijd de moeite
waard.

Onderweg ook nog even een bezoek gebracht aan Glamis, de plaats die in die
tijd erg in de belangstelling stond vanwege het feit dat de lOO-jarige Queen
mum daar haar jeugd doorbracht op het kasteel. Glamis heeft een leuk klein mu
seum waar we ook weer het een en ander konden opsteken over de canvasweve
rijen in die omgeving waarin ook mijn betovergrootvader werkzaam was voor
hij naar Nederland verhuisde.
Na bezoeken aan het stadje Dunoon en aan Glasgow (nu wel met de juiste kaart)
was het weer tijd om richting ~ew Castle te vertrekken.
Het was wat kort deze keer, maar zeer zeker de moeite waard.
Van Mevrouw Wils hebben we afscheid genomen met een oprecht "Tot Ziens".
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MELLDALLOCH
HOLIDAY

~'~;:.,lLODGES

Telefoon: 01700 811544
Fax: 01700 811339

/1;"1 Van harte aanbevolen.

In de Ross Newsletter van december 1998 vertelden wij u al van de reis die
Jerry Ross, lid van de Clan Ross Association in de US.A. als astronaut, in die
tijd ging maken.

Eind maart 2000 werden wij verrast met een groot pakket uit de Verenigde
Staten afkomstig van de NASA. Het bevatte twee collages. De eerste, samen
gesteld uit een aantal stukjes tartan die met Jerry Ross de ruimte in geweest
zijn tijdens de STS-74 missie naar het Russische ruimtestation Mir.
De tweede met foto's en de badge van de betreffende vlucht. Deze beide colla
ges werden begeleid door enige documentatie en een certificaat van echtheid.
De STS-74 missie vond plaats van 10 tot 20 november 1995. Er werd gevlo
gen met het ruimteveer Atlantis. Tijdens de reis werd 3.4 miljoen mijl afgelegd
in 129 rondjes rond de aarde.
In zijn begeleidende brief schrijft Jerry Ross:'''Ross Tartans in Space' verte
genwoordigt de wijd verspreide en grote prestaties van allen die Ross heten,
van alle families die tot de Clan Ross behoren en in feite, van alle Schotten.!"
Trouwens, vier van de vijf deelnemers aan de missie hadden een duidelijk
Schotse achtergrond. De collage is net zo divers als de leden van Clan Ross
zijn.
Eenzelfde pakket werd ook toegezonden aan de Clan Ross Associations van
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Nieuw Zeeland, Australië, Canada en de Verenigde Staten en aan het Tain and
District museum in Tain (voor de Ross collectie die zich daar bevindt) en ui
teraard aan de Chiefvan Clan Ross, David Ross ofRoss .

., Een uitgebreide biografie over Jerry Ross is te vinden op:
http://www .jsc.NASA.gov/B ioslhtmlbi os/ross .html
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Bij de nieuwe lezers treft u de naam aan van Wim Ros, behorend tot de familie Ros
uit IJsselstein. Omdat hij de eerste van deze familie is die toetreedt tot de Ross
Newsletter-Iezers hieronder de stamreeks van zijn dochter.

Ook nu moeten we de lezers er weer opmerkzaam op maken dat de gegevens niet
compleet zijn. Aanvulling van de gegevens, met name van de jongste generaties zien
wij uiteraard graag tegemoet.

Een stamreeks van 12 generaties mag er best zijn (vinden wij). Gegevens van de 16e
en 17e eeuw zijn niet zomaar voor handen. We zullen derhalve moeten roeien met
de riemen die we hebben.

STAMREEKS.

XII stamovergrootvader
ADRIANUS JACOBI ROS.

Adrianus was gehuwd met MARIA GOSENS.

XI stamgrootvader
GOOSEN ARiENS ROS, afkomstig uit IJsselstein, geboren voor 1641, schipper en
voerman IJsselstein-Utrecht v.v., begraven IJsselstein 28.12.1676.
Goosen is getrouwd IJsselstein 16.08.1659 (Schepenbank) met JANNICHIE BAS
TIAENS DEN HALS.

Jannichie was later gehuwd metJACOB GIJSBERTSE DE VOS.

X stamvader

JACOBUS ROS, gedoopt IJsselstein 09.10.1675 (R.K.), schoenmaker.
Jacobus is getrouwd IJsselstein 28.04.1700 (1) met KORNELIA THOMAS DR.
VAN DER LAAN, afkomstig uit IJsselstein, begraven aldaar. 06.06. 1713.
Jacobus is getrouwd IJsselstein 07.10.1714 (Gerecht) (2) met DlEVERTJE
PAUW.

IX oudbetovergrootvader
ERNEST ROS, gedoopt IJsselstein 30.10.1719 (R.K.).
Emest is in ondertrouw gegaan Linschoten 16.05.1745 (Gerecht) met ALE IDA
RIETVELT, afkomstig uit Linschoten.

VIII oudovergrootvader
JACOBUS ROS, gedoopt IJsselstein 04.06.1746 (R.K.), begraven Hilversum
28.07.1804.
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Jacobus is getrouwd Hilversum 25.08.1769 (1) met ANNA JANS GROENEN
DAAL, begraven Hilversum 23.05.1786.
Jacobus is getrouwd Hilversum 25.05.1787 (2) met ELISABETH CLAAS RUI
JTER.

VII oudgrootvader
THlJMEN ROS, overleden Hilversum 21.05.1847.

Thijmen is getrouwd Hilversum 04.05.1791 met ANNA HENDRIKS VOORT
MAN.

VI oudvader
WILHELMUS ROS, gedoopt Hilversum 12.04.1798, timmerman, overleden Hil
versum 04.11.1875.

Wilhelmus is getrouwd Hilversum 18.05.1825 met PETRONELLA ALDERS,
gedoopt Hilversum 13.01.1802, dochter van CHRISTIMN ALDERS en WILLEM
PJE VOS, overleden voor 04.11.1875.

V betovergrootvader
CHRISTlAAN ROS, geboren Hilversum 16.06.1840, timmerman.

Christiaan is getrouwd Hilversum 05.08.1868 met GlJSBERTA ESMAN, ge
boren Hilversum ± 1844, dochter van MRT ESMAN en ELiSABETH REIJN.

IV overgrootvader
WILHELMUS ARNOLDUS ROS, geboren Hilversum 09.08.1876, overleden
±1921.

Wilhelmus was gehuwd met ALIDA JANMAAT, filiaalhoudster, overleden
1945.

III grootvader
ADRIANUS CHRISTlAAN ROS, geboren Hilversum 20.12.1903, mecanicien,
overleden 1985.

Adrianus was gehuwd met KLAZINA MARIA VONK.

Il vader

WILHELMUS REINIER ROS, geboren 27.09.1933.
Wilhelmus is gehuwd met MARGARETHA JACOBA BODDEKE.

1 LEONIE HONORINE ROS.
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FAMILIEBERICHTEN:

Geboren:

Schiindel, 7 juli 2000 Caitlin Aileen, dochter van Alec Ross en Evelien
Schuurbiers.
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Weesp, 4 augustus 2000 Maaike, dochter van René Ros en Anja Doomekamp.

Overleden:

Helaas moeten we u het overlijden melden van een tweetal Ross Newsletter
lezeressen:

Soest, 8 juni 2000 Clara Maria Ross-Muller, weduwe van Piet Ross, moeder
van o.a. D.H. Ross te Nijkerk, op de leeftijd van 80 jaar.
Mevr. Ross, die behoorde tot de Amsterdamse familie Ross, afkomstig uit
Hamburg, was een lezeres van de Ross Newsletter van het eerste uur.
We bewaren aan haar een zeer goede herinnering.

Bussum, 22 augustus 2000 Emy Ca ria Kok-Ross, echtgenote van A.G. Kok,
geboren Voorburg 17 juni 1932.
Mevr. Kok behoorde tot de familie Ross uit Goes.

Beide families hebben wij onze oprechte deelneming betuigd.

NIEUWE LEZERS:

Door een zoekactie van Emiel Ros uit Amsterdam (familie Ros uit Harlingen)
naar eigen familieleden kwam hij in contact met naamgenoten die in het geheel
niet tot zijn familie behoren maar wel direct enthousiast werden.
Wij hebben ze genoteerd als nieuwe lezers:

De Heer W.R. (Wim) Ros, de Colignylaan 7 te Soest
Hij behoort tot de familie Ros die we voor het eerst aantroffen in IJsselstein
rond 1630 en die zich later voor een belangrijk deel vestigde in Hilversum en
omgeving.

Mevr. Y (Yvonne) Lont-Ros, van Hogendorpstraat 24, Den Helder.
Yvonne behoort tot de grote Ros(s)-familie uit Sprang en was zeer enthousiast
omdat ze reeds langer op zoek was naar haar "roots", maar niet goed wist hoe
dat aan te pakken.


